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Woord van de voorzitter
Beste vrienden van de 

stichting, 

Het eerste halfjaar van 2025 
zit er alweer op. Ongelooflijk 
hoe snel de tijd gaat en wat 
er allemaal gebeurd is in zo’n 
korte periode. Ik blijf me erover 
verbazen hoe de wereld op 
zoveel plekken letterlijk en 
figuurlijk in brand lijkt te staan. 
En vooral ook: hoe wij daar als 
samenleving mee omgaan. 

Afgelopen maand was ik bij 
het concert van Di-rect in  
De Kuip. Een indrukwekkende 
avond, niet alleen vanwege de 
muziek, maar ook vanwege de 
boodschap die herhaaldelijk 
werd gedeeld: kijk eens om 
naar elkaar. Iets wat ik zelf 
ook vaak zeg: wees eens een 
beetje lief voor elkaar. Tijdens 
het concert dwaalden mijn 
gedachten af naar de andere 
kant van de wereld, naar 
gebieden waar op dat moment 
letterlijk de bommen uit de 
lucht vielen. 

Natuurlijk, men zegt vaak dat 
oorlog van alle tijden is. En 
misschien is het naïef van me, 
maar ik had nooit gedacht 
dat er anno 2025 weer zoveel 
ellende om ons heen zou zijn. 
Mijn hoop is dat wereldleiders 
snel tot inkeer komen en 
beseffen dat dit niet de weg is. 

Maar gelukkig is er ook 
positief nieuws. In maart had 
ik het voorrecht om voor het 
eerst in mijn leven naar Kenia 

te reizen. Wat ik daar heb 
gezien en ervaren, heeft een 
onuitwisbare indruk op mij 
achtergelaten. Verderop in 
deze nieuwsbrief lees je ons 
reisverslag. 

We hebben de afgelopen 
maanden niet stilgezeten. 
Dankzij een prachtige 
inzamelingsactie en de inzet 
van Hannie van der Linden 
(onze secretaris) en Daphne 
Nieuwenhuizen (kleindochter 
van onze voormalige 
voorzitster Annemarie 
Nieuwenhuizen), hebben we 
op meerdere scholen in de 
regio presentaties mogen 
geven over onze projecten in 
Kenia. 

Wat dat teweeg heeft gebracht, 
is eigenlijk niet in woorden uit 
te drukken. Buiten het mooie 
bedrag van € 2.556,67, krijgen 
we nog altijd berichtjes van 
kinderen die vragen of ze 
nog iets kunnen doen voor 
de kinderen in Kenia. En dat, 
dat laat zien dat er in de kern 
nog zoveel goedheid en 
betrokkenheid in mensen zit. 

Namens Stichting Gelijke 
Kansen Kenia wens ik jullie 
allemaal een heel fijne zomer 
toe!

Marcel 
van den Brink

Inhoud
Bezoek Mombasa en Nairobi
Een bezoek aan de scholen die we steunen laat een diepe indruk achter. 
Het bezoekverslag van de voorzitter laat weer zien: samen maken we 
het verschil.

Updates
We informeren u graag over de lopende zaken en initiatieven. Wat een 
enorme stappen zijn er gezet in Nairobi, u zult het verschil zien. In 
Mombasa is er groot nieuws ! 

Oproep nieuwe donateurs en sponsoren
Draag ook bij aan lopende en toekomstige projecten, persoonlijk of 
zakelijk. Fondsenwerving blijft belangrijk punt van aandacht.
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Kerstvieringen 
Mede dankzij jullie vierden de kinderen van St. Dorcas en Child Support Mombasa een fijne 
kerst. Met kerstmutsen, een feestelijke lunch en frisdrank genoten ze zichtbaar van deze 
bijzondere dag. Jullie steun maakt écht verschil. Een viering wordt een spektakel.



Bezoek Mombasa en Nairobi
Maandag 24 maart 2025 begon onze bijzondere 
reis naar Kenia. In het holst van de nacht landden 
we in Mombasa, moe maar vol verwachting. De 
volgende ochtend stonden we alweer vroeg klaar 
voor onze eerste missie: inkopen doen voor de 
school. Denk aan basisbehoeften als meel, rijst, 
bonen, schoonmaakspullen en drinken, maar ook 
een traktatie om uit te delen aan de kinderen.

Op de school in Mombasa werden we warm 
ontvangen. Samen met de kinderen laadden we de 
auto uit – een mooi moment van samenwerking 
en verbondenheid. Daarna werden we klas 
voor klas voorgesteld aan de 70 leerlingen. Wat 
vooral opviel, was de enorme dankbaarheid; 
onze komst betekende écht iets voor hen. 
 
Na een officieel moment waarbij we ons in het 
bezoekersboek inschreven, gingen we in gesprek 
met de leraren en Lilian, de verantwoordelijke 
voor de locatie. Tijdens de gezamenlijke lunch 
wisselden we ideeën en zorgen uit. De situatie is 
daar nog erg primitief: er zijn slechts vier lokalen 
voor zes klassen. De wens is om uit te breiden 
met zeker twee tot vier extra ruimtes, om beter 
onderwijs te kunnen geven. De lokale wetgeving 
schrijft namelijk voor dat klassen met verschillende 
leerdoelen niet samengevoegd mogen worden – 
wat de noodzaak van uitbreiding extra onderstreept. 

Nieuwe sponsor
Met trots verwelkomen we Van Donge & de Roo als 
nieuwe sponsor. Hun steun helpt ons om kinderen 
in Kenia dagelijks toegang te geven tot onderwijs en 
voeding. Samen bouwen we aan een toekomst vol 
gelijke kansen. Bedankt!
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We hadden extra koffers vol speelgoed 
meegenomen, die we verdeelden tussen Nairobi en 
Mombasa. Twee koffers bleven achter in Mombasa. 
Het moment waarop de kinderen het speelgoed 
ontdekten, was ronduit onbetaalbaar. Die gezichten 
vol blijdschap blijven ons altijd bij. We beloofden 
iedereen dat we ons de komende jaren nóg meer 
gaan inzetten voor de stichting.

De volgende dag maakten we een treinreis terug 
naar Nairobi. Het contrast met Mombasa was groot. 
Nairobi is drukker, hectischer, en de armoede lijkt 
hier nog schrijnender. Ook hier begonnen we onze 
dag met het doen van inkopen – dit keer met de 
hulp van Jacinta en Chris. Rijst, bonen, melkpakjes 
en andere basisartikelen werden zorgvuldig 
uitgezocht. Een bijzonder moment was het 
cadeau aan Jacinta: haar laptop was kapot, en wij 
verrasten haar met een nieuwe. Haar dankbaarheid 
was overweldigend, en inmiddels hebben we het 
eerste contact via haar nieuwe laptop al gehad.  
 
Bij de school in Nairobi stond een hele delegatie ons 
op te wachten. Hier wonen zo’n 70 weeskinderen 
intern, en nog eens 80 kinderen komen dagelijks 
voor onderwijs – samen zo’n 150 kinderen. Ook hier 
deelden we lekkernijen uit: fruit en grote lolly’s voor 
iedereen. We bezochten alle klaslokalen, stelden 
ons voor en maakten kort kennis met de leerlingen.

De lunch die volgde mochten wij zelf uitdelen – 
een mooi en nederig moment. Daarna barstte 
het programma los. Kinderen van alle leeftijden 
hadden dansjes, toneelstukjes en dankwoorden 
voorbereid. Wat een feest, wat een talent, en vooral: 
wat een hartverwarmende dankbaarheid. Daar 
zaten we dan, op plastic stoelen, midden tussen 
een indrukwekkend eerbetoon aan de jarenlange 
band die wij met deze plek hebben opgebouwd. 
 
De slaapzalen maakten diepe indruk. Jongens 
en meisjes slapen gescheiden, vaak met vier 
in een bed dat eigenlijk voor twee bedoeld is. 
Hun hele leven past in één doos, iets groter dan 
een schoenendoos. Die realiteit raakt – diep. 
 
De noodzaak voor verbetering werd ook hier 
zichtbaar. De school heeft dringend behoefte aan 
een eigen waterput. Momenteel wordt al het water 
van ver gehaald, in jerrycans, om vervolgens met 
emmers de wc’s en douches op de bovenverdieping 
te bedienen en zelfs de was te doen. Ook moeten 
hier nog de laatste drie klaslokalen worden 
afgebouwd. Nu slapen er 48 jongens samen in één 

lokaaltje, en het dak is provisorisch en lekt. Een 
permanente oplossing is dringend gewenst.

In beide projecten hebben we de leraren een 
extraatje kunnen geven, als blijk van waardering. Hun 
maandelijkse inkomsten liggen rond de 80 dollar, wat 
neerkomt op minder dan 3 dollar per dag – nauwelijks 
voldoende om in levensonderhoud te voorzien. 
 
Tot slot is het belangrijk te benoemen dat de 
stichting zich niet alleen richt op onderwijs. 
Alle kinderen ontvangen dagelijks drie 
eenvoudige basismaaltijden. Voor velen is dat 
een van de weinige zekerheden in hun jonge 
leven – en daarmee van onschatbare waarde. 
 
De reis was indrukwekkend, confronterend en 
hartverwarmend tegelijk. De band met deze 
mensen en hun gemeenschap is sterker dan ooit. 
We gaan met vernieuwde energie en toewijding 
verder in onze inzet voor de stichting. Want als 
er íets is wat deze reis ons opnieuw heeft laten 
voelen, dan is het dit: samen maken we verschil! 
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Oud vs nieuw
Wat ooit begon op een gehuurd stukje grond, 
met houten muren en golfplaten daken, is 
uitgegroeid tot een prachtig nieuw gebouw 
op eigen bodem. Jacinta en haar team zijn 
bijzonder trots en dankbaar om dagelijks 150 
kinderen onderwijs, voedsel en zorg te kunnen 
bieden. De naam prijkt nu fier in rode letters 
op de gevel. Een mijlpaal zijn ook de wettelijk 
verplichte nieuwe lokalen. Dankzij uw steun is dit 
werkelijkheid geworden.

Opgeruimd kookt 
lekkerder
Eerder deelden we vol trots de nieuwe keuken 
van Child Support Mombasa. Dankzij uw recente 
bijdragen zijn nu ook de puntjes op de i gezet: 
stevige kasten, praktische laden en voldoende 
opbergruimte zorgen ervoor dat alles van de vloer 
af is. Dat maakt het niet alleen overzichtelijker, 
maar ook veel hygiënischer. Zo koken we voor 
de kinderen nu elke dag in een veilige, schone en 
goed georganiseerde ruimte.

Actie voor Kenia
In mei bezochten vrijwilligers van onze stichting 
lokale scholen en gaven zij presentaties, ook 
in de kerk. Een hartverwarmende week van 
betrokkenheid waar ruim €2.500,- mee is 
opgehaald! Nieuw is onze donatietrailer: dankzij 
een sponsor kunnen scholen nu speelgoed, 
Engelstalige (educatieve) boeken en andere 
spullen inzamelen. Deze worden per container 
naar Kenia verstuurd. Doet uw school mee, of 
kent u een school die wil bijdragen? Laat het ons 
weten via info@gelijkekansen.org en help mee 
kansen te creëren!

Grond voor groei
De school in Mombasa barst uit haar voegen. 
Met slechts vier lokalen voor zes klassen wordt 
er volop geïmproviseerd. Maar er is goed 
nieuws: tegenover het huidige terrein is een 
stuk grond beschikbaar gekomen. Dankzij uw 
donaties kan de stichting dit aankopen en drie 
extra lokalen bouwen. Daarmee komt een 
volwaardige basisschool in zicht. Het team 
ter plaatse is ontzettend dankbaar – dit is een 
grote stap vooruit, mogelijk gemaakt door uw 
betrokkenheid.

Boeken & toekomst
Met trots houden de kinderen hun nieuwe 
lesboeken omhoog, mogelijk gemaakt dankzij 
uw lidmaatschap. Donaties blijven bij ons nooit 
aan de strijkstok hangen: ze gaan rechtstreeks 
naar wat telt. Onderwijs en een dagelijkse 
maaltijd. Voor dit jaar is het lesmateriaal binnen, 
nu kijken we vooruit. Helpt u mee voor 2026? 
We zoeken ook een sponsor voor de opleiding 
van juf Sheila, zodat ze mag doceren in hoger 
basisonderwijs. Investeer in haar toekomst én 
die van haar leerlingen.



Dank aan al onze trouwe donateurs en sponsoren!

Ook sponsor worden? Mail: info@gelijkekansen.org

Oproep nieuwe donateurs en sponsoren
De dagelijkse kosten voor onderwijs en 
maaltijden vormen op dit moment een  
uitdaging, mede door de stijgende voedsel-
prijzen en de ongunstige wisselkoersen. 
Wellicht overweegt u zelf of met uw bedrijf een 
extra gift te doen. 

Weet dat wij graag meedenken met bedrijven 
over hoe we hun steun zichtbaar kunnen maken. 
Mocht u hierover vragen hebben, stuur dan 
alstublieft een e-mail naar:

info@gelijkekansen.org

Verdere fondsenwerving draagt bij aan de 
volgende projecten en lopende zaken: 
•	 een waterput op de nieuwe locatie van  

St. Dorcas;
•	 de vervolgstudies van leerlingen van  

St. Dorcas, die doorstromen naar de 
universiteit;  

•	 onderwijzers op de locatie in Mombasa die 
t.z.t. groep 5 en 6 kunnen lesgeven;

•	 een hogere onkostenvergoeding voor de 
vrijwilligers in Mombasa.

Benodigd bedrag:
 € 2.500,-

Scholing

Benodigd bedrag:
 € 2.500,-

Slaapvoorziening

Benodigd bedrag:
 € 15.000,-

Waterput


